
Je sliep zo stil vannacht

de zon kon het niet weten

dat jij vreedzaam en zo zacht

de ochtend zou vergeten.

Na een karaktervolle strijd tussen hoop en vrees

nam moedig afscheid van dit leven

De heer

Marcel Bohez
echtgenoot van mevrouw

Liliane Hendrickx

Gewezen voorzitter van de moedige kaarters Wuustwezel

Geboren te Kalmthout op 24 september 1945

en onverwacht van ons heengegaan in het UZA

te Edegem op 14 februari 2026.

Wij nemen afscheid van Marcel op vrijdag 20 februari 2026

om 10.30 uur in de aula van Afscheidshuys Goossenaerts

aansluitend gevolgd door de begraving in de familiegrond

op de begraafplaats van Gooreind, Mansionstraat.

Samenkomst in het Afscheidshuys vanaf 10.00 uur,

Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.

U kan Marcel een laatste groet brengen in het Afscheidshuys

op woensdag 18 februari 2026 van 19.00 tot 19.30 uur.

Zullen hem erg missen:

Liliane Hendrickx

                                                                                 zijn echtgenote

Dirk Bohez

Wim en Inge Celis - Bohez

Robin en Lore

Maxim 

Johan Bohez

Jens

Elly Bohez en Olivier De Bosscher

Lindsay

Samantha

Jonathan

                                                          zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Bohez en Hendrickx

Met dank aan Dr. W. Wen, Dr. B. Poppel, afdeling Pneumologie

van het UZA, alsook huisarts L. Preud’homme voor hun

menslievende zorgen.

Rouwadres: Familie Bohez - Hendrickx

p/a Afscheidshuys Goossenaerts

Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.

Digitaal condoleren via afscheidshuys.be 
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