
Het mooiste wat je achterlaat

is de liefde die jij hebt gegeven.

†

De heer

Walter Buermans
echtgenoot van mevrouw

May Vissers

Vrijwilliger bij de brandweer

Lid van het koor Loenhout Cantate Domino

Geboren te Essen op 24 november 1948

en is zachtjes ingeslapen in het WZC Amandina

 te Gooreind op donderdag 5 februari 2026.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te

nemen van Walter op zaterdag 14 februari 2026 om 11 uur in de

parochiekerk van H.H. Petrus en Paulus te Loenhout, gevolgd

door de asbestemming in het urnenveld op de begraafplaats 

van Loenhout, gelegen aan de Brechtseweg.

Samenkomst, gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.40 uur.

U kan Walter een laatste groet brengen in het Afscheidshuys

Goossenaerts Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel 

op donderdag 12 februari 2026 van 19.00 tot 20.00 uur.

Hij leeft verder in de harten van:

May Vissers
              zijn echtgenote

Luc en Nele Van Ginderen - Buermans

         Femke 

         Kaat

                               zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,

neven en nichten.

De families Buermans en Vissers

Met dank aan huisarts J. Egas, en het voltallige team 

van WZC Amandina voor hun warme zorgen.

     

Wij wensen geen bloemen of kransen. Wie ons een attentie wil 

geven, kan een gift doen aan de Parkinson Liga. Gelieve bij de 

overschrijving te vermelden: “gift”  BE68 0014 7822 5234

Rouwadres: Familie Buermans - Vissers

p/a Afscheidshuys Goossenaerts

Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.

Digitaal condoleren via afscheidshuys.be

Afscheidshuys Goossenaerts, 2990 Wuustwezel Tel.03/663 01 25
               info@afscheidshuys.be - www.afscheidshuys.be
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